
Manifest grond teruggeven aan 
Moeder Aarde

Een manifest gericht op het overtuigen van grondbezitters om hun grond voor het algemene belang 
aan Moeder Aarde terug te geven, zou zich moeten richten op ethische, ecologische en sociale 
overwegingen. Hier is een voorbeeld van hoe zo’n manifest eruit zou kunnen zien:

— 
**Manifest voor het Teruggeven van Grond aan Moeder Aarde** **Aan Alle Grondbezitters en 
Bewaarders van de Aarde,**

Wij staan op een kruispunt in de geschiedenis van onze planeet, waar de roep om actie niet 
langer genegeerd kan worden. Het is tijd om te erkennen dat onze relatie met Moeder Aarde – 
onze meest fundamentele bron – moet evolueren van exploitatie en bezit naar zorg en 
wederkerigheid.

**1. Erkenning van Moeder Aarde:** Wij erkennen dat de aarde, met al haar natuurlijke schoonheid 
en hulpbronnen, niet alleen ons toebehoort, maar ook aan toekomstige generaties. We zijn slechts 
tijdelijke bewaarders van dit land.

**2. Belang van Duurzaamheid:** We begrijpen de noodzaak om ons land te beheren op een 
manier die ecologische duurzaamheid en biodiversiteit bevordert, niet alleen voor het heden maar 
ook voor de toekomst.

**3. Gemeenschappelijk Welzijn Boven Individueel Bezit:** We geloven dat het ware eigendom 
niet gaat over exclusieve rechten, maar over gedeelde verantwoordelijkheid. De vruchten van het 
land behoren allen toe, en toegang tot deze hulpbronnen is een fundamenteel mensenrecht.

**4. Oproep tot Actie:** Wij roepen alle grondbezitters op om zich bij ons aan te sluiten in deze 
beweging om onze gronden terug te geven aan Moeder Aarde. Dit betekent het heroverwegen van 
onze manier van landbeheer, het ondersteunen van lokale gemeenschappen, en het bevorderen van 
duurzame praktijken.

**5. Samenwerken voor Verandering:** We verbinden ons ertoe samen te werken met lokale 
gemeenschappen, overheden en milieuorganisaties om nieuwe modellen van landbeheer te 
ontwikkelen die eerlijk, duurzaam en respectvol zijn voor de natuur.

Laten we gezamenlijk werken aan een toekomst waarin wij niet de heersers van de natuur zijn, maar 
haar grootste supporters en bondgenoten. Dit is onze kans om een blijvende positieve impact te 
hebben op onze planeet, voor onszelf en voor alle toekomstige generaties.

**In Solidariteit met Moeder Aarde en Elkaar,** [Naam/Organisatie]  
—

Dit manifest zou kunnen dienen als een oproep tot actie en reflectie, en als een uitnodiging om een 
nieuwe relatie met het land en onze planeet aan te gaan. Het succes van een dergelijk initiatief zou 
afhangen van de bereidheid van individuen en gemeenschappen om deze principes te omarmen en 
in praktijk te brengen.

ONDERTEKENING: DIT MANIFEST ONDERSTEUN IK, IK HEB DE INHOUD BEGREPEN EN WIL MIJ 
INZETTEN VOOR DE UITVOERING,  

[voorzien van datum, plaats, namen en handtekening e-mailen naar mijnletterboom@gmail.com]
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